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Een verre naklank lijkt het, nog luid nagalmend weliswaar... Zo gingen ze
op stap op kermisdag 2020, Sara, Elke en Caroline, noodgedwongen zonder
instrumenten, maar met een brede glimlach. En ze zouden doorgaan, in en
voorbij het jubileumjaar 2021! Doorgaan blijft trouwens voor hen en de
ganse Kesterse muziekvereniging het inspirerend embleem op de heerlijke
jubileumweg van 175 naar 200...
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175 jaar muziek in Kester — deel 2

Het dorpse leven leek zo dof geworden. Al maanden lang werden alle feestklanken geweerd.
Geen kermisgewoel, geen kleur in de straat, geen fanfaremuziek, en dat precies in het jaar van
ons prestigieus jubileum! Plan na plan, met hart en ziel geboren, gekoesterd en uitgewerkt,
wordt tijdelijk afgevoerd, alweer uitgesteld, wachtend op betere dagen. En toch is het
woelende lente en weldra heerlijke zomer. En toch zal morgen de wereld onder een nieuwe
zon ontluiken en toch zal het leven alweer kleur en klank krijgen, ook in Kester.

De tekenen daartoe zijn niet te miskennen. Onze muzikanten geven alleszins de toon aan, wat
muzikanten trouwens past. Voor de Kermis, einde mei, even een luttele repetitie. Zou de
dirigent nog weten waar in Kester gerepeteerd moet worden? Musiceren zullen ze, in
minigroepjes, ook bubbels genoemd, als het even mag. Op de cruciale plaatsen van de virtuele
processie, politioneel beperkt tot het ultraminimum net als vorig jaar, zorgen jubilerende
muzikanten voor opwekkende muziek, voor echte en warme kermisklanken.

Om het jubileumgevoel ook visueel aan te wakkeren, werden op de processieweg plakkaten
geplaatst, daar waar de fanfare thuis is, waar ze op weg gaat, muzikale accenten plant, Jef
Roobaert eert, haar overleden leden uit alle vorige generaties herdenkt. De bedevaarder of de
toevallige wandelaar heeft het al gezien of zal het kunnen beleven. Omdat Paardenvolk en
Fanfare hun stevige Kesterse band wensten te tonen, werden ook voor de grote figuren van
het Genootschap van de H. Drievuldigheid, Sint-Martinus incluis, plakkaten en aandacht
voorzien. Het jubileum van 150 jaar Paardenvolk mocht immers niet onopgemerkt blijven!
Maandenlang werd, in de stilte van de coronatijd, ijverig gepland, gekozen en uitgewerkt. Lof
en dank voor allen die zorgden voor de realisatie van dit indrukwekkend project!

Maar bij een jubileum past ook een terugblik, een dankbaar omkijken naar zovele dorps- en
zielsgenoten die de geschiedenis hebben geschreven van een dorpse fanfare, van generatie
naar generatie overgedragen, al 175 jaar lang, en uitgegroeid tot de volwassen en toch zo
jeugdige harmonie die vandaag wil blijven doorgaan, nog meer heerlijke jaren tegemoet. Die
geschiedenis heeft nu een pen gekregen. Een uniek boek zal het worden, dat onder de titel van
175 jaar Fanfaremuziek te Kester het verhaal van dat verleden zal schetsen. Vele namen,
vele gebeurtenissen, vele foto’s, zullen er een plaats in vinden. Een dankboek zal het zijn, een
huldeboek aan allen die hun bijdrage leverden voor dit lange muzikaal avontuur, een kostbare
brok geschiedenis van Kester zelf.

In dit nummer van Naklanken zullen al deze stappen uit de stille coronamaanden in beeld
komen, uitgebreid belicht, met nuttige informatie voorgesteld. Elkeen wordt uitgenodigd om
wat gisteren heeft geklonken opnieuw te beleven, om doorheen Kester bij zijn wandeling de
plakkaten op te zoeken, en om, nu al, het jubileumboek van uw Koninklijke Fanfare te
reserveren!

Willy



De Ultima 2020 voor Fanfaremuziek!

Hoe fier waren we toen we vorig jaar, zie Naklanken 44, p. 3 en 5, mochten aankondigen dat
‘fanfarecultuur is erkend als immaterieel erfgoed’. En nu, op dinsdagavond 18 mei 2021
mocht VLAMO de Ultima 2020 voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in ontvangst nemen, als
vertegenwoordiger van de fanfarecultuur en als initiatiefnemer van het erfgoedtraject
hierrond. De jury loofde onder meer het groot maatschappelijk belang en het dynamisch
karakter van de fanfarecultuur.

Kan het nog louter toeval zijn dat deze schitterende bekroning samenvalt met ons
jubileum van 175 jaar fanfaremuziek in Kester? Alleszins een parel meer op onze al rijk
gevulde kroon!

Deze Ultima is trouwens een fantastische erkenning voor de hele erfgoedgemeenschap: van
muzikanten, bestuursleden, componisten en dirigenten tot hun publiek en hun entourage, en
bij uitbreiding de hele amateurmuzieksector, over alle disciplines heen. De wortels van het
Vlaamse muziekverenigingsleven, zoals we het vandaag de dag kennen: toegankelijk, cultuur-
participatief, sociaal... liggen immers bij de fanfarecultuur. Dit zijn de woorden door
VLAMO met trots uitgebazuind... Onze Naklanken zorgen graag voor de passende echo.

Onze dank aan VLAMO kan niet te groot zijn. Het zette vorig jaar zijn sterke schouders onder
de vraag om erkenning en moedigde, met hulp van CEMPER (Centrum voor Muziek- en
podiumerfgoed) alle betrokkenen binnen de fanfarecultuur aan om mee te denken en te
werken via o.m. een enquéte, rondetafelgesprekken en een werkgroep. Dit denkwerk is een
actie geworden, vorig jaar bekroond met de erkenning als immaterieel erfgoed, en nu dubbel
gekroond met de Ultima 2020.

Jan Matthys, algemeen directeur van VLAMO, wellicht zelf nog onder de indruk van het
succesvol resultaat, zegt het dichterlijk: ‘Wanneer een fanfare begint te spelen en de eerste
noten worden geblazen, gebeurt er iets magisch. Al 170 jaar (voor Kester geldt zelfs 175
jaar). Muzikanten van allerlei pluimage vormen plots een organisch geheel. Muziek verbindt.
Muziek verzacht’.

Moge de magie van de fanfaremuziek nog lang, ook te Kester, blijven doorwerken...

Willy
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Wij zullen doorgaan...

De voorbije maanden leken wel wintermaanden. Maar zoals in wintertijd de lente latent ligt te
woelen, meer en meer van week naar week, werd ook bij de muzikanten dat onderhuidse
lentewoelen vastgesteld. Tal van ideeén werden geopperd, tal van plannen uitgetekend, aan
nieuwe initiatieven vorm gegeven, muziek beluisterd en gekozen, de website opgefrist en
bijgewerkt, een volgende Naklanken voorbereid, de historie van de fanfare stukje bij beetje
geschreven. De lezer zal het merken...

175 jaar...

Dat cijfer spookte voortdurend door de hoofden. Mocht de fanfare zich in deze coronatijd niet
laten horen, hoe kon ze zich laten zien? Op welke momenten zou men het best naar buiten
kunnen komen? De keuze was snel gemaakt: met de kermisdagen! Eind mei leek het ideale
moment om zowel de 175 jaar van de eigen fanfare als de 150 jaar van het Paardenvolk in het
volle daglicht te plaatsen. Zelfs wanneer de Drievuldigheidsprocessie niet in haar grootse
vorm kon gehouden worden, zou Kermisdag toch de aandacht krijgen van het ganse dorp.

Op welgekozen plaatsen in Kester zou met plakkaten herinnerd worden aan dit dubbel
Kesters jubileum. De geschiedenis van de fanfare zou in schijfjes getoond en verhaald
worden, voorname figuren uit fanfare en paardengilde zouden herdacht worden, hulde zou
gebracht worden aan alle vorige generaties. Het publiek, de vele bedevaarders van gisteren, de
wandelaars van vandaag, allen zouden ze aangesproken worden en uitgenodigd om samen met
muzikanten en ruiters dit feestjaar 2021 creatief te beleven. Enkele panelen, door Koen en
Rudy kundig uitgevoerd, geven hier een voorsmaakje...

Kester dorp
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ha en het Omega van de Drievuldigheidsprocessie.
eindpunt van de eeuwenoude bedetacht langs de
zen van het Kestergewoud. Getuige van talloze
essies, prachtige stoeten en vele dorpse geneugten.

|, de

sonheilige uitbeeldt in ardenprocessie’ in
aurice Lichtert uit de nabije Hollandstraat.




Het Jagershof

jaar Jagersho,
processie op te luisteren - foto Rudy Boon

jkse repetitie op hier met tweede golf y
Hier is de fanfare, hier zijn de muzikanten thuis! Wekelijks zoeken zij
hier hun pupiters op om te repeteren, om het adagium ‘oefening
baart kunst’te testen, om een paar uur lang het dansen van noten
op hun strakke balk te volgen, te ontleden, zwoegend en
genietend, door de dirigent bemoedigd en geleid.

Hier worden concerten gerijpt, groot of klein, die later in de grote
zaal of elders zullen worden uitgevoerd. Hier warmt op
woensdagavond elke muzikant zich aan de gezelligheid van het

(weer) samenzijn. VAU Wily Juwet
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Tot hier begeleiden op kermiszondag, vroeg in de ochtend, onze
muzikanten, klankrijk en opwekkend, de ruiters van de Gilde van

Paardenvolk en de vele bedevaarders, sportieve tochtgenoten
voor de Grote Kesterweg.

nten tot

volleerde tone 5. Hier speelde 20 , 20 vol
overgave!

VUL Willy

© Koen De Praetere

Kapel in de Holland traattm
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Jeanne lest de dorst van de bedevaarders - foto Rudy Boon

Door Jeanneke, haar moeder Marie en de vrienden Denise en André
is deze kapel een zalig begrip geworden op de Kesterweg. Hier was
verpozen na een lange bedetocht de regel. Lafenis was er voor
ruiter en drager, uit stenen kruiken, zorgvuldig hiervoor bewaard.

Even rusten en dan weer op weg. Oetingen wenkt!

VU Willy Juwer

Het oude kerkhof
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- foto Jef

Zo veel generaties muzikanten hebben hier, in de schaduw van hun
vertrouwde dorpskerk, in duizendmaal gezegende grond, hun
laatste rustplaats gevonden. Zij zijn er nog immer aanwezig,
ongekend, nooit vergeten,

Wanneer op 11 november Marjolijns "Last Post” de oorlogshelden
zal herdenken bij hun monument, zullen ook zij in onze gedachten
en in ons hart verrijzen, getooid met lauweren van dank voor hun
muzikaal talent.

VLU Willy Juwet
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De wekelijkse ontmoetingen in het repetitielokaal en, toegegeven, de gezellige na-repetities
op woensdagavond, behoren als heerlijke momenten tot het geheugen en bij de gewoonten
van al onze muzikanten. Maar omdat repeteren in groep niet toegelaten was, zochten en
vonden enkele ferventen een middel, een soort alibi, om toch samen te komen. Op het uur van
de repetities voerden zij Woensdag op Wandel in. Een ideaal moment om een ingeburgerde
gewoonte te onderhouden, toch de coronahindernissen te omzeilen en, vooral, om mekaar
opnieuw terug te zien.

Wanneer morgen de repetities opnieuw mogen hervat worden, in openlucht of in het
vertrouwde lokaal, zal W o W een fijne herinnering uit droeve tijden blijven.

Van Repetities gesproken: op woensdagavond 27 mei 2021, van 20 tot 21 uur, hebben onze
muzikanten op de speelplaats van de Dorpsschool, in openlucht en onder dreigende hemel, na
maanden ‘roesten’, eindelijk nog eens samen kunnen musiceren onder de leiding van dirigent
Jérome, die dan toch Kester heeft teruggevonden. Dank aan allen die dit moment van
herademing hebben toegelaten en georganiseerd, en aan allen die aan dit feestelijk uur hebben
deelgenomen! Van oktober 2020 was het geleden dat de muzikanten nog konden samen
komen om te repeteren. Repeteren is bovendien meer dan van geschreven partituren muziek
maken! Daarom trotseerden ze, zeer van harte, de koele avondlucht en alle regels van het
strenge coronaprotocol. Eindelijk mocht het!!!

‘Wij zullen doorgaan’ werd het nieuwe motto! Hebben onze lezers al kunnen vaststellen hoe
fleurig onze website www.fanfarekester.be er uitziet? En onze facebookpagina? Alsof
corona nooit heeft bestaan en het muzikale leven ononderbroken en intens is blijven
doorgaan, heeft webmaster Koen De Praetere gezorgd voor een constant bijwerken van zijn
zorgenkind. Elkeen moet dringend nog eens gaan kijken naar de rijke fotogalerij van uw
muzikanten, naar het verleden vol gevarieerde activiteiten, naar de actualiteit van heden en de
wegwijzers naar morgen. Men zal de muzikale pareltjes die vorig jaar werden uitgevoerd
vanuit de eigen leefruimte en samengepuzzeld door Heleen en Freddy rustig opnieuw kunnen
beluisteren. Alleszins een bezoekje waard!




Jubilarissen

Als een gouden dag werd 5 maart 2021 beleefd door Anita De Leeuw en Fons Juwet.
Precies 50 jaar was het geleden dat zij, bewust en vol toekomstdromen, hun verdere bestaan
aan mekaar hebben toevertrouwd. Gooik en Kester waren in feest, toen en ook vandaag. De
lange tocht van het jonge paar zou sporen nalaten, veel sporen, warme sporen. Iedereen heeft
ze leren kennen, voor iedereen hadden ze aandacht, met zo velen hebben ze gestapt,
gewandeld, gepraat. Aan zeer velen hebben ze hun hartelijkheid ten dienste gesteld, voor allen
hadden ze hulp in hun handen, een troostend woord, een effectieve bijstand. Dat ze in Kester
de Cypriaan Verhavertstraat als hun uit- en invalsbasis hebben gekozen, maakt het ook voor
onze muziekvereniging prettig om weten. Geen concert of festiviteit zouden ze missen!
Enthousiaste supporters zijn zij en dat zetten we bij deze met gemeende felicitaties graag in de
gouden verf.
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Rouwend afscheid nemen

Op 5 februari 2021 overleed thuis, in
haar woonst aan de Langestraat 57 te
Kester, Jozefa Stevenaert, echtgenote
van Jacques Danau. Jozefa was te
Oudenaarde geboren op 27 december
1948. Te Kester heeft zij haar leven in
arbeid en stilte geleefd, het jonge
gezin gesticht, het bloeiende bedrijf
uitgebouwd. Dat was haar wereld. Ze
‘leefde toch zo graag’, tot de ziekte
kwam, en ‘je moe werd, zo moe’. ‘De
zon ging onder voor het avond werd’,
schreef haar zoon Pieter. Ook haar
heengaan gebeurde in stilte, discreet,
in beperkte kring. Niettemin blijven
we dankbaar om haar gulle en trouwe
jarenlange steun aan onze harmonie.
Respectvol zal haar beeld bewaard
worden bij al wie haar heeft ontmoet.

In zijn beroepsleven heeft hij vele generaties
uit zijn eigen dorp en van ver erbuiten in zijn
kappersstoel gezien. Al die jaren heeft hij
zich — letterlijk — staande gehouden. Maar op
19 februari 2021 heeft Edwig Deknop thuis,
omringd door zijn familie, definitief afscheid
moeten nemen. Hij was geboren te Kester op
23 december 1955 en werd de echtgenoot
van Linda Demeulemeester. In intieme kring
werd hij uitgeleide gedaan te Herne en
vervolgens te Kester in het urneveld bijgezet.
Nu rusten kam en schaar. Maar elkeen die
hem ooit nabij was, zal zich blijvend Edwig
herinneren, om zijn beroepsernst, zijn fijne
humor, zijn jachtverhalen, zijn oldtimers,
zijn meeneurién van de schlagers van de
achtergrondmuziek. Onze fanfare verliest
met hem een trouwe fan, een gulle sponsor,
een warme vriend. Al wie rouwt om Edwig
zeggen wij ons warmste medeleven toe.




10

Op 15 maart 2021 is onverwacht in het
O.L.V. Ziekenhuis van Aalst José Meire
overleden. Geboren te Brussel op 5 juni
1994 als zoon van Simon Meire en
Pascale Van den Eeckhoudt, werd zijn
jonge leven, op één dag, veel te vroeg
afgebroken. De ganse fanfarefamilie
werd pijnlijk in het hart geraakt, maar zij
stond meteen, en ook nog vandaag, pal
achter zijn familie om het leed van zijn
sterven te helpen dragen. Troostende
woorden, voorzichtige groeten, discrete
tekens van medeleven, zij kunnen amper
een zachte sluier zijn over het ouderlijk
verlies. Hopelijk worden ze ervaren als
steunende nabijheid van zo velen, als
belofte José niet of nooit te vergeten,
hem te blijven gedenken als de stoere
jonge man, de zachtheid zelf, immer tot
helpen en bijstand bereid. De treurmars
van vandaag moet voor hem een lange
warme huldeserenade 7ziin!

Een leven lang heeft zij op het Zwaantje te
Kester gewoond, door iedereen gekend en
geliefd. Zij was er geboren op 25 oktober
1927 en bouwde er haar warme nest
samen met Jean Van Eeckhoudt die haar
in 2015 moest achterlaten. Op 9 april 2021
is Lisa Laroche te Lennik overleden in
het WZC Keymolen. Omwille van corona
konden haar vele vrienden haar niet de
volwaardige afscheidshulde brengen die
zij verdiende. Lisa leefde toch zo graag!
Zij genoot van elk moment, wenste tussen
de mensen te zijn, waar gezongen werd,
gedanst, gelachen, als er maar gezelligheid
heerste. Het beeld dat zij ons achterlaat is
een vrolijke Lisa, met spontane lach en
blije ogen getooid. De nu jubilerende
fanfare hebben Jean en Lisa immer trouw
gesteund, haar optredens bijgewoond. Die
trouw beantwoorden de muzikanten met
een intens dankwoord, aan beide gericht.
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Jef Van Nimmen

Op woensdag 19 mei 2021 is in alle rust thuis heengegaan Jef Van Nimmen, de echtgenoot
van Lieve Vandereeckt. Jef werd geboren te Sint-Amands-aan-de-Schelde op 22 februari
1942. Nooit was Sint-Amands ver weg, wanneer men met Jef kon spreken. Daarom moet bij
dit afscheid zijn geboortedorp ook in beeld komen.

Kester en Sint-Amands, een wonder tweeluik door Jef belichaamd, hebben zijn leven geleid.
Geinspireerd door het ene luik werd er gewerkt in het tweede. Hier werd hij de bezieler van
Chiro Kester, of, zoals de CHIRO-leiding het verwoordde, de oprichter, VB en proost. Chiro
Kester was zijn grote trots, waar hij dag en nacht voor klaar stond. Chiro Kester werd een
tweede thuis voor zovele mensen, voor verschillende generaties jonge lui.

Jef was ook Voorzitter van de Kerkraad van Kester en zelfs van het Centraal Kerkbestuur van
Gooik. Immer was hij in de weer voor het kerkgebouw, voor het interieur, voor de klokken en
de vieringen, voor de pastorie en al wat met Kerk en godsdienst te maken had.

Maar Jef was ook, decennia lang, de bezige bij achter de schermen van zoveel activiteiten van
onze fanfare. In de schaduw van dochter Jo, onze penningmeester en levend geheugen van de
harmonie, zorgde hij voor het manuele werk, tot en met het schilderen en plaatsen van
concertpanelen. Nooit was er een vraag te veel, steeds was hij tot hulp en steun bereid.

Bij zijn uitvaart op 29 mei, de eerste, zonnig zaterdag, werd hij warm begeleid door een
dankbaar dorp. Alle CHIRO-leden flankeerden zijn laatste tocht, daags voor de
Drievuldigheidsprocessie, een beetje ‘zijn paardenprocessie’. Onze muzikanten, door Marnik
vertegenwoordigd, namen muzikaal afscheid met een klankvolle ‘Te Velde’, Jefs motto ook
om voor zijn Kester, zijn CHIRO, zijn kerk en onze Koninklijke Fanfare altijd paraat te zijn.
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175 JAAR FANFAREMUZ

Onder een zonnige Kesterse vlag wordt dezer dagen het boek met de geschiedenis van

175 jaar Fanfaremuziek in Kester geboren. Met een drone-foto van Jelle Boon wordt Kester
onderwerp en ziel van deze geschiedenis. Het initiatief voor het ontstaan van de ‘fanfaren
Sint-Martinus Kester’ werd ooit op deze plek genomen, door vooruitstrevende en durvende
mensen van dit dorp, voor het muzikaal talent hier aanwezig, om deze gemeenschap een
levendig heden en een hoopvolle toekomst te bieden, en om, wellicht, de toen al oude tradities
van bedeprocessie en ommegang allure en vooral klank te schenken.

Willy heeft de pen gehanteerd om al de informatie te verzamelen die de vele jaren en de
woeligste tijden heeft overleefd of die door figuren als Meester Frans De Leener en Eddy A.
Ots fortuinlijk ooit werd bijeen geschreven en waarheidsgetrouw bewaard. Zijn verhaal
schetst het dorp Kester, bogend op een historisch verleden maar onooglijk in het jonge Belgié,
met zijn burgerlijke en kerkelijke leiders van toen die vermoedelijk aan de wieg van de
muziekvereniging hebben gestaan, ware beleidslui die amper enkele jaren later zelfs zouden
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zorgen voor een nieuwe school en een nieuwe kerk, ondanks de talloze administratieve
hindernissen en financiéle moeilijkheden.

Het is tevens het verhaal van de eerste repetities, de eerste buitendorpse optredens, de eerste
festivals, in eigen dorp of tot in Halle en Edingen toe. De namen van de eerste muzikanten of
hun dirigenten ontbreken, jammer genoeg. Hun verdiensten zijn immers immens. Maar alle
namen die tot ons kwamen, van dirigenten en bestuursleden, voorzitters en secretarissen,
hebben hun plaats gekregen in de diverse hoofdstukken van het boek.

Voor de muzikanten werd de ruimste plaats voorbehouden. Hun namen worden dankbaar
genoemd, alle gevonden namen, soms zelfs met een foto tot leven gebracht. Hun oudste
instrumenten, getuigen van hun tijd, sieren menig blad. Het geheel is een uitnodiging om deze
muziekvereniging, dit Kesters erfgoed, zorgvuldig te bewaren, te behoeden voor verval, en
steeds opnieuw met jonge geschoolde krachten aan te vullen, een stevig onderbouwde
toekomst tegemoet.

Dit unieke verhaal van 150 jaar fanfaremuziek te Kester zal, volgens de huidige
plannen, op 4 september 2021 aan de pers worden voorgesteld ten huize Remi
Dedoncker. Menig iemand op de hoogte van deze uitgave van de Heemkundige
Kring van Gooik, een garantie voor keurig drukwerk, heeft al de intentie geuit
een of meerdere exemplaren te willen reserveren. Vanaf heden kan dat bij het
bestuur en de muzikanten. De precieze kostprijs zal weldra worden bekend
gemaakt. De richtprijs is alleszins € 20,-.

Sponsoring

Eén noemen, allen eren en danken...

REMITRANS
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En dan de Kermis...

30 mei 2021. Een Kesterkermis zoals zelden beleefd. In een dorp onwezenlijk verlaten op een
uur dat het in normale jaren bruist van ochtendleven tussen attracties allerhande bij de start
van de eeuwenoude paardenprocessie... Zoals vorig jaar werd het een miniversie van de grote
Ommegang, weliswaar door onze muzikanten op goed gekozen plaatsen opgefleurd met een
streepje muziek. In nummer 47 van Naklanken zal men kunnen zien en lezen hoe deze dag is
verlopen. Wie niet wenst te wachten tot oktober, kan nu al terecht op de website van de
fanfare, www.fanfarekester.be en op onze facebookpagina...

© Rudy Boon

Abonnenten, steunende leden en sponsors

Velen onder onze lezers hebben in dit tweede coronajaar spontaan onze oproep
beantwoord om hun gebruikelijke steun aan de fanfare te hernieuwen. Rechtstreeks of per
overschrijving hebben zij hun bijdrage al geleverd. Omdat huisbezoeken in deze tijd
moeilijk en te mijden zijn, durven we onze oproep herhalen voor al wie nog wachtte op
dat bezoek. Daarom onze bede uit Naklanken 45:

“In het nieuwe jaar 2021, het unieke jubileumjaar van 175 jaar fanfare, durven we er
op rekenen dat iedereen ook voor dit bijzonder jaar, hoe de coronatijd ook moge
evolueren, spontaan zijn gebruikelijke bijdrage zal willen hernieuwen bij onze mogelijke
rondgang of, zo gewenst, overschrijven op de rekening BE73 4295 1005 9960 van de
Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester! Onze dank blijft immens groot!”
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Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiérende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik

Het Gild van het Paardenvolk en OKRA—Kester - Michel Doomst, burgemeester —
Simon De Boeck, cerste schepen, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62) —

Magda Deridder-Hendrickx — Blankenberge - Inge Jacobs - Kester

Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester

De Knijf Drukkerij — Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)

Bloemen ’t Heideroosje — Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)

Remitrans — Internationaal transport — Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage—Carrosserie P. Christiaens — Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) — Edingsesteenweg 70, Gooik

KBC-Bank Gooik-Leerbeek — 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)
Peter Minnaert — schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)
ALU-PVC Bellemans — Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)

Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45)
Kapsalon Deknop — Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665
Natuursteen Decoster — Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71)

4 You (Kris Defrére) — 4youliedekerke.com — Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226)
M. Consult, Pure Wine — Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Vinilicious (Jente Van den Broecke) - Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08)
Familie Pierre Van Schepdael (1) — Hollandstraat 10, 1755 Kester

Eva en Bruno Janssens — Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester

Michel Juwet, Patattestraat 21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal

Peter Brancart, Patattestraat 52, 1755 Kester - Stefaan Viane, Kesterweg 18, 1755 Kester
Dr. Peter Boeykens — 1755 Kester - Jos Walravens — Molenstraat 33, 1755 Kester
Herman en Rosita Dewit — Molenstraat 62 - Jos De Geyter — Kester, Patattestraat 46A
Bvba Vanden Daele — metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)

Optiek Claes — Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)

Apotheek Peggy De Pril — Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringskantoor Solange Limbourg — Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)
Veterinair Quadrant — Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)

Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) — Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35)
CARBOQO (Jelle Boon) — Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41)

Café-Feestzaal Jagershof — Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)

Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)

Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) — Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)
Gilbert Van de Ville - Kester, Bruneaustraat 6

Bvba Cochez — binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58)
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)

Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)

’t Kippenhof — Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!
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Een relikwie uit 1864... onze eerste vlag!

Het is weinig muziekverenigingen, en alleszins weinig fanfares, gegeven een
jubileum van 175 jaar te mogen beleven. De Koninklijke Fanfare Sint-
Martinus van Kester geniet dit uitzonderlijk voorrecht in 2021. In dit
jubileumjaar van onze fanfare, drie decennia geleden verveld tot harmonie,
staat een jeugdige groep geschoolde muzikanten klaar om te vieren, met
initiatieven allerhande, met passie voor de muziek, fier om lid te zijn, trots
om het glorieuze verleden, gedragen en gedreven door individueel talent en
(h)echte vriendschap. Zo was het in 1846, in 1864 en ook nog vandaag!



